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e coronacrisis heeft grote impact op ons dagelijks 
leven. Onze gezondheid wordt bedreigd en er zijn veel 
regels die ons beperken in het doen en laten. We ver

langen naar het moment dat we onze bewegingsvrijheid terug 
hebben. Vooral kijken we uit naar het herstel van het onderling 
contact. Of dat nu een spontaan bezoekje is, een knuffel of in
nige omhelzing, we missen die warme ogenblikken met elkaar.
Dat geldt natuurlijk ook voor de relatie tussen u en onze vereni
ging. Nog even volhouden en we kunnen iedereen weer verwel
komen. Dat doen we van harte op zaterdag 9 oktober als we 
onze leden een feestelijke open dag aanbieden met voor elk wat 
wils. En daarbij natuurlijk een hapje en drankje 'van de zaak'.

Contact met elkaar is van groot belang. In vele opzichten. 
Uit zorg voor elkaar, uit belangstelling of gewoon voor de 
gezelligheid. Ook de Lek en Huibert Kroniek wil een plat
form zijn waar leden en andere belangstellenden elkaar 
ontmoeten. In dit nummer daarom de eerste aflevering 
van Lezerspubliek (pag. 2629) In deze rubriek reageren 
lezers op artikelen en foto's, stellen ze vragen, doen ze een 
oproep of geven ze informatie over een lokaal historisch 
onderwerp. Reageren was altijd al mogelijk, maar deze 
nieuwe rubriek biedt een vaste plek. 
De website vhlhb.nl trekt, tot onze grote vreugde, steeds 
meer bezoekers, die ook regelmatig opmerkingen of vra
gen achterlaten. De rubriek Lezerspubliek wil reacties die 
via website of kroniek binnenkomen, combineren. De 
drempel is laag. We zien uw bijdragen van harte tegemoet 
op de site of via een email naar info@vhlhb.nl

In dit nummer van de Lek en Huibert Kroniek keren we terug 
naar de tijd dat er nog geen sprake was van coronaregels en de 
horeca zich vrij kon bewegen. Walter van Zijderveld is in de ge
schiedenis gedoken van het caférestaurant Halfweg op Laker
veld. Het is een etablissement (19241998) dat bij velen van u 
bekend is en waar veel herinneringen liggen. 
Voorts aandacht voor baakster Eiltje MolenaarVerrips, in de 
volksmond beter bekend als Heiltje, die honderden baby's in 
Lexmond ter wereld hielp. Ze ontving talrijke geboortekaartjes 
die nu onderdeel uitmaken van de verzameling familieberich
ten van onze vereniging.
Tenslotte het verhaal van de Amerikaan Earl DeGroot die met 
zijn gezin Lexmond bezocht op zoek naar zijn 'roots'.

D
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Cafés in Lakerveld
n Lakerveld is altijd wel gelegenheid
geweest om ergens een borreltje te drin
ken. Zo dreef in het begin van de ne

gentiende eeuw Gerrit den Hertog een tap
perij. In 1905 stopte met zondags te tappen en 
vroeg daarom om korting op zijn vergunnings
recht. Dat was kort daarvoor wettelijk toege
staan, maar dan moest hij zijn zaak al op zater
dagavond om 6 uur sluiten en mocht dan pas 
weer op maandagmorgen 8 uur open zijn. Dat 
vond Den Hertog te veel van het goede, want de 
zaterdagavond was een belangrijke avond voor 
zijn inkomsten. Hij kreeg zodoende geen 
korting. Na verloop van tijd stopte Den Hertog 
helemaal met zijn tapperij.1 

Café Halfweg werd gebouwd
Lakerveld was een onderdeel van de hoofdweg 
AmsterdamUtrechtBredaAntwerpen. Er 
kwam daardoor relatief veel verkeer door 
Lakerveld en er waren altijd wel reizigers die 
onderweg iets wilden eten of drinken. Zo 
halverwege de dorpen Lexmond en Meerkerk 
zou daarom best wel eens een geschikte plaats 
kunnen zijn om een café te beginnen. Dat zal 
waarschijnlijk ook de 37jarige Meerkerker Ja
cobus Schrijver, roepnaam Kobus, hebben ge

              Caférestaurant Halfweg
Walter van Zijderveld

I
dacht. Hij kocht eind 1923 een stuk land in 
OostLakerveld, dat verder onder het kadas
trale nummer C1840 bekend zou zijn. Er werd 
een ontwerp van een café met woonhuis ge
maakt en op 28 februari 1924 werd de 
bouwvergunning verleend.
Kobus was op 9 oktober 1886 in Meerkerk ge
boren en trouwde op 1 juni 1922 in Nieuwland 
met Grietje Kievit, roepnaam Griet. Zij was ge
boren op 2 juni 1888 in Kedichem.2  
Het gebouw bestond uit een gelagkamer van
6 bij 7 meter, met daarnaast een woonkamer en 
een aangebouwde houten schuur. Om de dran
ken koel te houden was er een kelderkast. Het 
toilet was achter in de uitbouw en alleen bui
tenom te bereiken. Onder de houten zitplank 
met gat bevond zich een privaattrechter met 
overstortkolkje van klinkers in cementput,
1 m. Drinkwater werd met een Nortonpomp uit 
de grond gehaald.
In augustus 1924 was het gebouw gereed en 
opende het café haar deuren. Het café werd in 
die tijd ook wel herberg genoemd, alhoewel 
men er niet kon overnachten. Waarschijnlijk 
was in de eerste helft van de twintigste eeuw 
het woord café te veel beladen. Het riep bij veel 
mensen de indruk op van een dronkenmans
bende, wat bij herberg niet het geval was. Voor 

Tekeningen van de voor en westelijke zijgevel.
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de overwegend christelijke Lexmondse ge
meenschap was een bezoek aan een café ook 
niet bepaald een aanbeveling voor iemand. Om 
die reden was voor herberg gekozen, maar al 
snel werd dat gewoon café.
Niet lang na de opening kwam er een waranda 
voor het café, zodat reizigers bij mooi weer bui
ten hun consumptie konden nuttigen. Bo
vendien was zo’n terras een blikvanger voor de 
doortrekkende reizigers. Om hen nog beter er
op te wijzen dat Halfweg een café was, werd in 
augustus 1928 vanwege een bierbrouwerij 
een zeer fraaie lichtbak geplaatst aan de ver
anda. De lichtbak deed het echter nog niet, 
want aansluiting op het elektrische licht liet 
nog even op zich wachten. Tot zolang was de 
reclame alleen overdag zichtbaar.3 
Die lichtbak was van brouwerij De Oranje
boom, het biermerk dat Kobus schonk. Een 
Lakervelder vertelde later dat er weleens 
teveel aan de boom werd geschud.

Illegaal brouwen in Lakerveld
Er waren ook Lakervelders die niet op merk
bier zaten te wachten en zelf illegaal hun brui
ne vocht brouwden. Dat was over het algemeen 
Oud Bruin. Op 28 mei 1930 kregen enkelen be
zoek van een paar belastingambtenaren, die 
vergezeld werden van de rijksveldwachters 
van Lexmond en Vianen. Twee landbouwers 

zijn wegens het bereiden van bier geverbali
seerd. Bij één ingezetene werden wel 31 fles
schen zelfbereid bier gevonden. Bij een ande
re ingezetene werden de ambtenaren verhin
derd, door opzettelijk de in beslag genomen 
flesschen eigen gemaakt bier stuk te trappen.4 

De doorsnede over het huis en de aanbouw, 
waarop ook de WC te zien is, met daaronder de 
opvangbak in een gemetselde put.  

De plattegrond van het café, de woonkamer en 
het schuurtje. 

Advertentie van een aanbesteding in Café Halfweg 
in 1932. 
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Wat er zoal gebeurde in het café onder Schrijver
Heel af en toe werd in café Halfweg een aanbe
steding gehouden. Zo werd op dinsdagavond 
23 augustus 1932 een aanbesteding gehouden 
voor de bouw van een woonhuis met een stal 
voor C. de Leeuw.
Er gebeurden ook minder leuke dingen in Café 
Halfweg. Zo lezen we in De Leerdammer van 
26 juli 1933 het volgende stukje. Een boertje uit 
den omtrek kwam meegereden van de 
paardenmarkt te Gorcum, donderdag j.l., 
daartoe uitgenodigd door een 2tal heeren 
met een luxe auto. Bij café Halfweg werd ge
stopt. Hier zou men eerst een boterham eten. 
Na het nuttigen hiervan zouden de heeren met 
hun passagier een partijtje kaart spelen. De 
inzet begon met een dubbeltje, werd verhoogd 
tot een kwartje, een gulden tot 10 gulden.
De boer won telkens. Toen werd de zet ge
waagd, 300 gulden inzet. Deze zet werd 
natuurlijk gewonnen door een der heeren. 
Deze streek de f 300, op. Ze stapten in de au
to en vertrokken met de Noorderzon. Ons 

boertje, die er leelijk was ingevlogen, kon de 
auto nakijken. Meer schreiend dan lachend 
ontglipte hem de verzuchting: “Daar gaan ze 
met m’n f 300,“. Waar of niet waar, het is een 
mooi verhaal.5 

Het café in de Tweede Wereldoorlog
In de Tweede Wereldoorlog was er gebrek aan 
van alles en nog wat. Dat bracht enkelen ertoe 
om andermans eigendom dan maar weg te 
nemen. Een fiets was in die tijd een gewild 
object, waar je zuinig op moest zijn. Dat was 
ook de Lexmonder F.v.B., die op een zaterdag
avond in november 1941 een tijdje bij Café 
Halfweg aanlegde en voor de zekerheid zijn 
fiets achter het café had gezet. Toen hij weer 
naar huis wilde, moest hij dat lopend doen, 
want zijn fiets was intussen gestolen. En dat op 
een nogal stil en verlaten stuk Lexmond!
Het politieonderzoek leverde niets op. Zo’n 
drie weken later werd de fiets echter gevonden 
in een sloot in Lakerveld. De banden waren er
af gehaald, maar verder was de fiets nog com

Kobus Schrijver en zijn zuster staan in de deuropening van café Halfweg. Rechts zijn nog opgevouwen 
parasols te zien. 
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pleet. Het lijkt erop dat de dader niet ver van 
Café Halfweg woonde en in alle rust de banden 
heeft gedemonteerd. Wie het was, is nooit 
bekend geworden.6

In verschillende boerderijen in de buurt van 
Café Halfweg verbleven onderduikers. Op het 
balkon aan de achterkant van Halfweg hielden 
in tijden dat razzia’s werden verwacht onder
duikers, die in de buurt waren ondergebracht, 
’s avonds bij tourbeurt de wacht. Vanaf de zij
kant van het balkon kon men ver de weg opkij
ken en zo konden ze zien of er Duitsers of ander 
onraad naderde. De anderen konden dan op 
tijd worden gewaarschuwd.

Er kwamen EHBOspullen en telefoon
Een ongeluk met een Amsterdamse autobus op 
12 september 1936, waarbij één passagier later 
overleed, maakte duidelijk dat in het langge
strekte en druk bereden Lakerveld voldoende 

eerstehulp materiaal aanwezig moest zijn, wil
de men zo snel mogelijk eerste hulp kunnen 
verlenen. Eind november 1937 werd daarom 
door de Ned. Ver. EHBO in Café Halfweg een 
verbandkist en een brancard geplaatst. Om 
alarm te kunnen slaan bij een ongeluk kreeg 
Schrijver van de landelijke EHBOvereniging 
ook een telefoonaansluiting met nummer 6. 
Hij zal dus de zesde aansluiting in Lexmond 
hebben gekregen.7 
Heel lang zal Kobus Schrijver één van de 
weinigen in Lakerveld zijn gebleven die een te
lefoonaansluiting had. Veel Lakervelders 
kwamen daarom tot ver na de Tweede Wereld
oorlog bij hem bellen. Soms naar geëmigreer
de familieleden in het buitenland. Zulke tele
foongesprekken waren duur, zelfs wanneer ze 
zo kort mogelijk werden gehouden.
Niet alleen bij verkeersongelukken werd de te
lefoon gebruikt. Dat gebeurde ook bij andere 

Kobus Schrijver met zijn onafscheidelijke hond. Grietje Kievit, de vrouw van Kobus. 
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richten. Haar nicht, Aaltje van Diest, roep
naam Alie, (de latere moeder van Stef de 
Ridder), maakte voor haar in de periode 1937
1942 het huis schoon. Dat klinkt gemakkelijk, 
maar was het niet. Zij woonde in Rhenoy maar 
werkte doordeweeks in Driebergen en ‘lag daar 
in de kost’. Vrijdags fietste ze weer naar Rhe
noy, maar maakte dan een flinke omweg naar 
Lakerveld om haar tante Griet te helpen. Wan
neer het huis weer schoon en op orde was, 
fietste ze verder naar het ouderlijk huis in Rhe

calamiteiten, zoals branden. Zo sloeg bij
voorbeeld begin juli 1952 de bliksem in bij de 
boerderij van Jan Kortlever, die meteen in 
brand vloog. Zijn zoon Floor ging toen zo snel 
mogelijk naar café Halfweg om van daaruit de 
Lexmondse brandweer te bellen.

Schrijver overleed in 1956
Grietje Kievit, de vrouw van Kobus, had een 
zwakke gezondheid. Ze had suikerziekte en 
was doordoor niet in staat zwaar werk te ver

Voor de ingang van het café staan hier Kobus 
Schrijver, zijn zuster en een aantal onbekenden. 
Aan de gevel een bordje met een kruis. 

Het echtpaar Schrijver bij hun 25jarig huwelijksfeest 
in juni 1947. 

Grietje Kievit en Jacobus Schrijver op latere leeftijd. Het toiletgebouwtje dat in 1955 werd geplaatst. 
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noy. Voor tegenwoordige 
begrippen een bijna on
menselijke prestatie, wan
neer men bedenkt dat om de 
week, zomer en winter en on
geacht het weer, die rit werd 
gemaakt. Haar andere nicht, 
Alie Verhoef uit Meerkerks
broek, deed dit werk de ande
re week.
Griet overleed op 26 juni 1948, 
60 jaar oud. Kobus stond er nu 
geheel alleen voor.
De zaken gingen echter goed en 
regelmatig legden passanten 
aan die, behalve iets te drinken, 
ook iets te eten wilden hebben. 
Na verloop van tijd werd daarom 
de houten uitbouw vervangen door een brede
re stenen uitbouw waarin een keuken kwam. 
Een 2000 liter septictank diende voor opvang 
van het afvalwater.
Eind 1955 werd op het erf achter het café een 
toiletgebouwtje gemaakt, waarin drie toiletten 
waren ondergebracht.
Jacobus Schrijver heeft daar zelf niet veel ple
zier van gehad, want hij overleed op 27 maart 
1956, 69 jaar oud, in zijn woonhuis en werd be
graven in Meerkerk.8

Mevrouw Zwarts kocht Halfweg
Vanaf haar vijftiende had mevr. J.G. Zwarts al 
in de horeca gewerkt en zelf diverse cafés ge
had. In het midden van de jaren vijftig bezat ze 
een café in Deil. Dat in 1956 werd verkocht. Ze 
kwam te weten dat Halfweg, Lakerveld 130, te 
koop was en nog datzelfde jaar 1956 werd de 
koop gesloten. Zo kwam mevr. Zwarts naar 
Lexmond. Ze was toen 50 jaar oud.
Ze was klein van stuk, maar mentaal erg sterk. 
Ze was goed, maar ook streng, voor zowel de 
klanten als haar personeel. Ze had rood haar en 
besteedde veel aandacht aan haar uiterlijk. Ge
lakte nagels, gestifte lippen, keurig kapsel, er 
was niets op haar aan te merken. 
Behalve café, was in het pand ook een slijterij 
gevestigd. Zowel het café als de slijterij hadden 
een volledige vergunning. Naast bier, mocht er 
dus ook sterke drank worden geschonken en 

verkocht. De gelagkamer diende 
hierbij als slijterij. Boeren uit de 
omgeving haalden daar hun sterke 
drank. Er waren er ook die het lieten 
halen, omdat ze zelf niet in een café 
wilden worden gezien.

De beginperiode van Café Half
weg onder mevrouw Zwarts 
Als wildvreemde in Lexmond 
moest ze de zaak voortzetten. Dat 
was niet gemakkelijk, maar met 
haar lijfspreuk De klant is 
koning, maar ik ben de keizer, 
hield ze de touwtjes strak in 
handen. Boeren moesten hun 
klompen altijd bij de voordeur 

uittrekken. In het begin kwamen er 
meestal hoofdzakelijk mensen uit Lakerveld, 
maar daarna verder uit het dorp. Na verloop 
van tijd kwamen er steeds meer vertegenwoor
digers tussen de middag naar Halfweg en ook 
chauffeurs, kantonniers enz., dus mensen die 
voor hun beroep meestal onderweg waren. Het 
werd zo druk, dat het biljart moest verdwijnen 
om zo ruimte te maken voor de gasten. Het bil
jart werd gekocht door Kees Vink Sr, die het 
een plaatsje gaf op de ruime zolder van zijn 
huis, Huize Killesteyn.
Aanvankelijk was het meestal op vrijdagavond 
druk. Dan kwamen buurtbewoners hun biertje 
of borreltje drinken. Indien ze te vrolijk 
werden of warpraat begonnen uit te slaan, 
kregen ze door mevr. Zwarts niets meer inge
schonken.
Het was toen ook op zaterdagavond druk, maar 
door de komst van televisie en doordat de men
sen steeds beter eigen vervoer kregen, zakte 
dat na verloop van tijd af. Een trouwe klanten
kring bleven de jagers, die na de jacht hun bor
reltje kwamen halen.
Ze begon een naam op te bouwen van een goed 
café en ook de restaurantfunctie werd steeds 
belangrijker. In de jaren zestig begon mevr. 
Zwarts haar bedrijf caférestaurant te noemen. 
Het gerieven van de klanten stond bij haar al
tijd voorop. Omdat het vaak ging om mensen 
die onderweg waren en niet veel tijd hadden, 
werden ze zo snel mogelijk geholpen. Zelfs 
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Caférestaurant Halfweg in november 1989. Het terras is nu kaal. 

De klant heeft zijn klom
pen netjes bij de voordeur 
uitgetrokken. 

In augustus 1993 was het terras 
aantrekkelijk om buiten te zitten. 

Een ansichtkaart van caférestaurant Halfweg, uitgegeven 

in eigen beheer. 

Het interieur van caférestaurant Halfweg in 1993. Het was er goed toeven.



Lek en Huibert Kroniek10

wanneer mevr. Zwarts en haar personeel zelf 
aan de warme maaltijd zaten. Ze aten daarom 
vaak koud eten. Aan de Meerkerkse kant was 
een met grind bedekt terrein, dat diende als 
parkeerplaats. ’s Zomers werd daar met tafels, 
stoelen en parasols een terras ingericht.

Het café en de woning
De gelagkamer straalde de sfeer van een bruin 
café uit. Er waren veel planken aan de muur 
waarop allemaal koperen voorwerpen ston

den. Mevr. Zwarts was zuinig op haar spullen 
en wilde dat alles er netjes uitzag. Het ko
perwerk werd daarom elke week gepoetst.
Als verwarming diende een grote kolenkachel. 
Later kwam er centrale verwarming, toen 
Lakerveld op het aardgasnet werd aangeslo
ten.
Boven waren twee bedsteden. In de ene was 
een groot ligbad gemaakt en de andere diende 
als opslagruimte.
Zij sliep boven en in 1966 liet zij in haar slaap

De situatie van de plaats waar de tank 
moest worden geplaatst. 

De plattegrond van de aanbouw met de drie toiletten 
die in 1972 werd gebouwd. 

Deze plattegrond geeft de situatie weer in de 
nadagen van café Halfweg. 

De butaantank van 800 liter. 
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kamer aan de voorzijde een dakkapel maken. 
Er kwam ook een berging achter de keuken.
Het toiletgebouwtje op het erf was in de loop 
der tijd voor de klanten steeds onaantrekkelij
ker geworden, want ze konden het alleen bui
tenom bereiken. Bij kou en slecht weer was dat 
geen pretje. In 1972 werd daarom tegen de 
achterkant van de gelagkamer een aanbouw 
gemaakt met drie toiletten, die van binnenuit 
bereikbaar waren. Het was een hele verbe
tering.

Er kwam butagas
Veel buitengebieden en kleinere plaatsen wa
ren verstoken van gas uit een gasfabriek en 
aardgas was er nog niet in die tijd. Dat kwam in 
Lakerveld pas in 1975. Het koken gebeurde 
daarom op petroleumstellen en kolen of hout
gestookte fornuizen. Het was een hele vooruit
gang toen in 1948 butagas onder de naam 
Butagaz in stalen flessen op de markt kwam. 

Velen gingen toen over op koken op een 
butagasstel, dat door een slang was verbonden 
aan een butagasfles. Dat was nogal onhandig 
voor veelgebruikers, zoals café Halfweg, want 
de flessen waren al snel leeg. Er kwamen toen 
al snel grotere butaantanks in de handel. 
Waarschijnlijk werd in 1962 naast de zijgevel 
van het café een 800 liter tank geplaatst. Er was 
daarvoor geen Hinderwetvergunning aange
vraagd, wat wel verplicht was. Toen de 
gemeente dat in de gaten kreeg, kreeg mevr. 
Zwarts in oktober 1962 een brief met het ver
zoek die vergunning alsnog aan vragen. Ook de 
plaats van de tank, zo dicht bij het huis, was 
niet toegestaan. Na een aanmaning op 3 de
cember 1962 nam zij eindelijk actie. Op 31 ja
nuari 1963 werd het verzoek om een Hin
derwetvergunning ingediend en op 29 maart 
werd de vergunning verleend. De tank kwam 
nu langs de oostelijke sloot, 5,35 meter uit het 
gebouw.9  

Mevrouw Zwarts achter de bar in 1993. 
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Café Halfweg werd een begrip.
Het café had in de loop der tijd veel vaste 
klanten gekregen. Het waren bestellers, verte
genwoordigers, vrachtwagenchauffeurs enz. 
Ze kwamen voor koffie, met of zonder koek, 
maar ook voor een bal gehakt, een bord soep, 
een uitsmijter enz.
Mevr. Zwarts was ver buiten de regio bekend 
om haar erwtensoep en de ballen gehakt.
De erwtensoep werd in grote ketels gemaakt 
met groene erwten en een kleiner deel split
erwten. Er werd veel prima worst van de slager 
bij gedaan en ook in stukjes gehakte varkens
staarten. Deze bevatten gelatine, die ervoor 
zorgde dat de soep goed gebonden was. Er 
werden ook kruiden toegevoegd en dat was 
haar geheime recept, dat ze nooit zou verklap
pen.
Koffie met een bal gehakt was in die tijd bijzon
der in trek bij vrachtwagenchauffeurs. De bal
len gehakt waren door mevr. Zwarts gemaakt 
van prima rundvlees en ook deze waren op een 
speciale manier gekruid. De gebruikte 
kruidenmix was haar geheim. Een broodje met 
een bal gehakt werd veel verkocht. Het recept 
is echter niet verloren gegaan. Later zou Hetty 
van Iperen dit recept ook bij de Herbergh De 
Drie Snoecken gebruiken, evenals dat van de 
erwtensoep.
Ook de koffie was prima. De koffiebonen 

werden zelf gemalen in een grote koffiemolen 
met twee wielen, die boven stond.
Het waren echter niet alleen de producten die 
Halfweg geliefd maakten. Het was ook mevr. 
Zwarts zelf. Ze werd daarom door al haar vaste 
klanten Moeke genoemd. Op haar beurt noem
de ze al haar vaste klanten ‘jongske’.
De naam Moeke had ze niet voor niets ge
kregen. Ze stond altijd voor haar klanten klaar 

Met een soortgelijke koffiemolen werd in Halfweg 
de koffie vers gemalen

Moeke, gezellig 
aan de koffie met 
een klant in 1993. 
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en leefde met hen mee. Zo dronk de PTT’er 
Willem Verburg op een koude winterdag in het 
heerlijk warme café zijn gewone kopje koffie. 
Er zat echter een smaakje aan. Eerst dacht hij 
dat de melk was bedorven en keek al naar een 
plaatsje waar hij de koffie kon lozen. Toen 
vroeg Moeke echter of het smaakte en kwam de 
aap uit de mouw. Ze had er wat cognac door ge
daan. Ze vond dat je bij dat koude weer wel wat 
warmte kon gebruiken. En dan te weten dat 
Verburg geheelonthouder was, maar voor zo’n 
sympathieke geste was hij dat maar even ver
geten.10 

De gloriedagen van Halfweg
Omdat Halfweg in Lakerveld aan de doorgaan
de route UtrechtGorinchemBreda lag, kwam 
er na de Tweede Wereldoorlog tot 1961 steeds 
meer verkeer voorbij. In die tijd was er in in
dustrie en havengebieden veel gebrek aan 
personeel. Om daarin te voorzien werden in de 
jaren vijftig en zestig werknemers van heinde 
en ver naar hun werkplek (fabriek, werf, bouw
plaats enz.) vervoerd met kleine of grote perso
nenbussen. Die gingen dan vroeg op pad. Veel 
van deze werkmensen, die in busjes werden 
vervoerd, stopten ’s morgens vroeg bij café 
Halfweg om koffie te drinken en een broodje 
met een bal gehakt, een banketstaafje enz. te 
eten.

Suikerzakjes van Café Halfweg. 

In 1996 kreeg mevr. Zwarts een diploma voor het 
veertig jaar tappen van Heineken bier. 
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Het waren ook chauffeurs van vrachtauto’s die 
onderweg stopten. Zo waren de chauffeurs van 
meelfabriek Kruyt uit Ameide vaste klant bij 
Halfweg. Om zes uur ’s morgens, bij het begin 
van zijn rit, kwam zo’n chauffeur altijd twee 
koppen koffie halen. Zij bijrijder, die de balen 
meel moest sjouwen, nam echter altijd twee 
borreltjes. Volgens zijn zeggen kon hij dan de 
50 kg zware balen beter hanteren.
In de hoogtijdagen (jaren vijftig en zestig) 
stonden ’s morgens wel 50 à 60 personen bui
ten te wachten omdat het binnen overvol was. 
Ze haalden dan zelf wat ze nodig hadden.
Om de meute die ’s morgens kwam voor te zijn, 
werd er altijd vóórgewerkt om de spullen klaar 
te zetten voordat de klanten kwamen. Het was 
vaak te druk om bestellingen op te nemen en 
rond te brengen. De klanten haalden dan zelf 
aan de bar wat ze nodig hadden. Het was soms 
zo druk dat men kopjes tekort kwam. Vuile 
kopjes werden dan door de klanten terugge
bracht en in een emmer sop gewassen.
Het afrekenen ging in goed vertrouwen. Moeke 
kon goed hoofdrekenen en wanneer de klant 
vertelde wat hij had gebruikt, telde ze de be
dragen in haar hoofd op en zei wat het kostte. 
Het klopte altijd.
Bij drukte en volle gelagkamer stond deze 
blauw van de rook. De meeste klanten rookten, 
meestal zware shag.

Parkeren en overnachten
Aan de Meerkerkse kant was naast het gebouw 
een grote parkeerplaats, bedekt met grind. 
Hier stonden meestal grote vrachtauto’s. 
Wanneer het terrein vol was, parkeerden de 
vrachtauto’s en busjes langs de weg. Later werd 
aan weerszijden van het gebouw en daar tegen
over de weg verbreed door daar parkeer
stroken te maken. Hierop konden de auto’s van 
de klanten staan. Mevr. Zwarts wilde eigenlijk 
een rondweg laten maken achter het café, maar 
de eigenaar van het land wilde het stuk land 
niet verkopen.
Het café ging ’s morgens om vijf uur open, want 
dan kwamen de eerste klanten al langs. Dat 
waren dan de vaste klanten. Er waren ook 
vrachtwagenchauffeurs van grote vrachtauto’s 
die vaak in hun auto overnachtten bij Café 

Halfweg. Ook zij behoorden bij de eerste 
klanten.
In de tijd dat Hetty Kersbergen bij café Halfweg 
werkte en tijdens een vakantie mevr. Zwarts 
verving, moest zij om vijf uur het café openen. 
Zij woonde in die tijd op Lakerveld 147A, dus in 
de buurt. Het is een keer gebeurd dat Hetty zich 
had verslapen. Eén van de drie overnachtende 
vrachtwagenchauffeurs is haar toen maar even 
na vijven thuis gaan ophalen. Zo bekend waren 
ze met de situatie.
Wanneer een chauffeur, die in een vrachtwa
gen reed zonder slaapcabine en een goede 
klant was van Café Halfweg en onderweg wilde 
overnachten, mocht hij soms binnen de nacht 
doorbrengen. Hij moest dan slapen in het bed 
van Wil, die dan bij de overburen, Van Lomwel, 
ging slapen. Soms sliep er ook een chauffeur in 
de huiskamer.

Door het caféraam is de tegenovergelegen boerderij 
van destijds Lomwel te zien. 
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Advertentie voor de 
houtverkoping op 19 april 1966 
in Halfweg. 

Een aanrijding met een stadse dame
Op een dag reed een vrachtauto van 
het parkeerterrein naast het café de 
weg op, zonder dat de chauffeur 
goed oplette. Een personenauto met 
een dame achter het stuur reed tegen 
de vrachtauto aan, zonder te veel 
schade te krijgen. De stadse dame 
sommeerde Hetty de politie te bellen, 
die dat ook deed. De dame was 
stomverwonderd toen een tijdje daar
na er een veldwachter op de fiets ver
scheen. Ze had een heel andere ‘po
litiemacht’ verwacht en liet dat ook 
duidelijk merken.

Houtverkoop enz.
In de jaren zestig vonden er ver
schillende houtverkopingen plaats in 
Café Halfweg. De balken, planken enz. 
werden door de verkoper aan de over
kant van de weg uitgestald op de zogenaamde 
Oude Dijk. Dit is een overblijfsel van de bochti
ge Lakerveldse weg, voordat deze in de 19e 
eeuw werd rechtgetrokken.11 
Het is niet bekend of er ook veilingen werden 
gehouden.

De verijdelde beroving
Eind jaren zestig, begin jaren zeventig, stopte 
bij Café Halfweg een personenauto, waaruit 
twee ‘zigeunervrouwen’ stapten. Die gingen 
het café binnen, waar mevr. Zwarts alleen was. 
Ze was wel bang, maar zei niets. Een toevallig 
passerende bekende automobilist had de 
vrouwen uit de auto en in het café zien gaan en 
in de auto twee mannen zien zitten. Hij ver
trouwde dit niet, draaide, reed terug en ging 
ook naar binnen. De vrouwen voelden zich 
betrapt, gingen naar buiten, stapten in de auto 
en reden weg. De argwanende automobilist 
had wel goed gezien.

Zowel klanten als het personeel werden te 
grazen genomen
Het bedienend personeel was altijd in het 
zwart gekleed. De chauffeurs van de meel
wagens van de firma Kruyt te Ameide hadden 
er lol in om in de drukte met hun mouw met wit 

meel Hetty’s achterste aan 
te raken, waardoor er een 
witte vlek achterbleef en ze 
natuurlijk voor gek liep.
De chauffeurs werden ook 
wel eens te grazen ge
nomen. Het laatste en hari
ge stuk van een varkens
staart, die in stukjes was 
gehakt voor de erwten
soep, werd soms stiekem 
door Hetty of Wil, wanneer 
daar gelegenheid voor 
was, met een veiligheids
speld op de achterkant van 

Wil Zwarts wordt hier wel innig vastgehouden 
door een klant. 
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de kleding van een bevriende chauffeur 
vastgespeld. Hilariteit was het gevolg als de an
deren het ontdekten.
In begin zestiger jaren, toen seksuele voor
lichting nog niet bestond, vroeg een binnen
komende gast of er iets te versieren viel. Wil 
ging dat toen aan haar moeder vragen. Het ant
woord laat zich raden.

De terugslag door de A27 en afnemend per
soneelsverkeer
De nieuwe rijksweg A27 van Gorinchem tot 
Lexmond was geopend op 15 maart 1961, 
waardoor de weg door Lakerveld geen door
gaande hoofdweg meer was. Het verkeer over 
de A27 volgde vanaf toen de A227, tussen Lex
mond en Vianen, die steeds drukker werd. Het 
werd daarom steeds minder druk bij Café Half
weg, maar nadat mevr. Zwarts het café had 
overgenomen, werd het onverwacht toch 
steeds drukker. Echter, na de opening van het 
deel LexmondHagestein van de A27 en de 
nieuwe brug aldaar op 24 juni 1981, werd het 
ook bij café Halfweg steeds stiller. De chauf
feurs hadden het er nu niet meer voor over om 

een klein ommetje te maken naar Halfweg.12

Een mogelijk nog invloedrijkere oorzaak was, 
dat het personeelsverkeer in de jaren tachtig 
sterk afnam.

Moeke was ijzersterk
Ondanks, of misschien wel dankzij, haar 
drukke leven, heeft ze nooit door ziekte ver
zuimd. Wanneer ze griep had of zich anders 
niet goed voelde, kreeg ze van dokter Van der 
Wind altijd een sterk medicijn waardoor ze 
toch op de been bleef. Dat was ook het geval 
toen ze een dubbele longontsteking had. Haar 
sterke wil zal er zeker aan hebben bijgedragen 
dat ze toen toch door bleef werken.
Mevr. Zwarts heeft altijd twee honden (boxers) 
gehad. Deze hadden zowel een bewakings als 
een gezelligheidsfunctie. Ze heeft ook erg lang 
kanaries en een papagaai gehad. De papagaai 
mocht echter niet in het café komen om te 
voorkomen dat hij ongewenste woorden en 
zinnetjes zou leren. Volgens anderen was dat 
later wel het geval. Wanneer de papagaai het 
geluid van een vork en lepel hoorde, riep de 
vogel dan: ”Lekker hè? Lekker hè?”

Wil Zwarts achter de bar. 
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Wanneer Mevr. Zwarts controle kreeg van be
lastingambtenaren, stookte ze de kachel zo 
hard op, dat het bijna niet meer uit te houden 
was van de hitte. Ze bleven daarom nooit lang 
en waren snel klaar met hun controle.

Het personeel
Mevr. Zwarts kon van ’s morgens heel vroeg tot 
’s avonds laat het werk natuurlijk niet alleen 
aan. De meest logische hulp moest in dat geval 
komen van haar dochter Wil. Zij heeft van 1956 
tot 1971 dagelijks in het café gewerkt.
Hetty begon haar werk in Café Halfweg als 
vakantiebaantje in 1968. Ze vond het leuk werk 
en vanaf 1969 werd het haar vaste baan.
Bij ziekte werd het personeel vaak door medi
cijnen op de been gehouden, wanneer dat no

dig was. Dat was bijvoorbeeld het geval toen 
Hetty tijdens een vakantie van mevr. Zwarts 
het café draaiende moest houden.
Dat er een hechte band was tussen de vaste 
klanten en het personeel wordt goed geïl
lustreerd door het volgende voorval. Hetty was 
in 1974 met haar brommer tegen de stilstaande 
winkelwagen van ’t Lam gereden en daar een 
schedelbasisfractuur aan overgehouden. Toen 
ze na zes weken vanuit het ziekenhuis weer 
thuis kwam, kreeg ze van de vaste klanten veel 
bloemen.

Op de televisie
In het voorjaar van 1996 maakte Ruud ter 
Weijden voor RTL4 een reportage voor het 
programma Ooggetuige, over het maken van 
gehaktballen. Kriskras door het land maakte 
hij opnamen bij fabrieken, slagers, snackbars, 
particulieren en kwam ook terecht in Halfweg. 
Mevr. Zwarts ontving hem nogal koel omdat ze 
van te voren niet was ingelicht over de komst 
van Ter Weijden met z’n cameraman. Bo
vendien wilde hij het recept van haar gehakt
ballen weten en hoe zij de ballen maakte. Dat 
weigerde zij vanzelfsprekend te vertellen. Uit
eindelijk mocht Ter Weijden toch de keuken 
zien waar de gehaktballen werden gemaakt, 
maar veel wijzer is hij niet geworden.
Ook haar leeftijd wilde ze niet vertellen. Op zijn 
vraag daarna zei ze: M’n neus en m’n oren
zijn gelijk geboren. Nu weet je het. Toch vond 
Ter Weijden haar later een leuke vrouw. 
Op 30 april 1996, Koninginnedag, werd het 
programma uitgezonden.
In Libelle heeft ook eens een artikel over Half
weg gestaan, dat geschreven was door Kees 
Brusse, die toen op Lakerveld 142 woonde.13 

Het einde van Café Halfweg
Na meer dan veertig jaar sloot mevr. Zwarts op 
31 maart 1998 het café, tot verdriet van haar 
vaste klanten. Ze was toen 91 jaar oud. Een 
week daarvoor hadden de postbestellers haar 
verrast door massaal afscheid te komen 
nemen. Onder hen de eerder genoemde 
Willem Verburg, die haar zo’n dertig jaar had 
meegemaakt. Ze hadden ook iets meege
nomen: Twee vlaaien, die ze met elkaar opaten, 

Mevr. Zwarts in het begin van het gesprek in het 
voorjaar 1996 met Ruud ter Weijden over haar 
geheim van de lekkere gehaktballen. 

Mevr. Zwarts in haar keuken. 
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en een mooi bloemstuk als blijk van 
waardering voor haar jarenlange goede zor
gen. De bijeenkomst was emotioneel. “Waar
om doen jullie dat toch; het was echt niet no
dig geweest”, zei ze herhaaldelijk, terwijl de 
tranen maar moeilijk waren te bedwingen. Ze 
was toen 91 jaar en waarschijnlijk één van de 
oudste horecaondernemers in Nederland.
Het pand werd gekocht door de heer C. den Ot
ter uit Vianen die er een woonhuis van maakte 
en er een garage naast bouwde. Het pand is nog 
steeds als woonhuis in gebruik.14 

Hoe het verder ging met mevr. Zwarts
Mevr. Zwarts heeft niet tot aan de sluiting van 
Halfweg daar gewoond. De laatste jaren woon
de ze in een eengezinswoning aan de Gre
goriuslaan. In die jaren reed ze dagelijks met 
haar autootje op en neer naar het café. Ze had, 
na veel vergeefse pogingen, op latere leeftijd 
haar rijbewijs gehaald. Achteruitrijden is haar 
nooit goed afgegaan, maar ongelukken heeft ze 
nooit gehad.
Ze overleed in januari 2003, 97 jaar oud. Het 
drukke bestaan had haar kennelijk geen kwaad 
gedaan.

Bronnen
 Archief gemeente Lexmond
 De Gecombineerde
 De Leerdammer
 De Vijfheerenlanden

 Molenaar A.zn., Rien en Herman, Een eeuw handel
   en ambacht in Lexmond, Slagerij Molenaar, 
   Lexmond, 1993.
 Pater, Peter de
 Ridder, Stef de
 RTL4, Ooggetuige, 30 april 1996
 Zijderveld, W. van, EHBOhulp bij autobusongeluk in
   Lakerveld in 1936, Lek en Huibert Kroniek mei 2011, 
   p. 1118
 Zijderveld, W. van, De ingrijpende gevolgen van de 
   aanleg van Rijksweg A27, Lek en Huibert Kroniek 
   febr. 2013, p. 1335

Interviews
 Hetty van IperenKersbergen
 Wil KleppeZwarts

Noten en afkortingen
De noten hebben alleen betrekking op de geschreven 
bronnen.

DL De Leerdammer
DVHL De Vijfheerenlanden
OAL Oud Archief Lexmond
VGR Verslagen Gemeenteraad

  1  OAL, VGR 8 mrt. 1905
  2  Mededeling S. de Ridder
  3   OAL, Bouwverg. 28 febr. 1924; DL 19 dec. 1923, 15 aug. 1928,
  4  DL 4 juni 1930; DVHL 13 sept. 1924, 4 juni 1930
  5  DL 17 aug. 1932, 26 juli 1933
  6  DL 13 nov., 6 dec. 1941
  7  DL 2 nov. 1937; Zijderveld, EHBOhulp
  8  DG 12 mei 1956
  9  OAL, Bouwverg. 7 okt. 1955, 31 mei 1966, 17 okt. 1972;
     Hinderwetverg. 29 mrt. 1963
10  DVHL 31 mrt. 1998
11  DG 19 apr. 1966
12  Zijderveld, Ingrijpende gevolgen, p. 2326
13  RTL4, Ooggetuigen, 
14  DVHL 31 mrt. 1998

Moeke Zwarts omringd door PTTbestellers bij 
haar afscheid. 

Het schilderachtige caférestaurant werd een 
normaal woonhuis. Foto uit 2003.
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iltje VerhoefMolenaar is bij wat oude
re Lexmonders en Heicoppers bekend 
als Heiltje de baakster. Eiltje trouwde 

met Jan Molenaar en woonde op de Dorps
straat 88. Er werden twee kinderen geboren: 
Jenny en Cornelis Jan (Kees). De zoon stierf 
toen hij nog maar achtenhalf maand oud was. 
Zijn tien jaar oudere zus mocht de leeftijd van 
94 jaar bereiken.
Van Jenny TukkerMolenaar kreeg ik ooit een 
doos met geboortekaartjes die haar moeder 
Eiltje verzamelde in de tijd dat zij uit bakeren 
ging.
Vanwege de historische waarde geef ik deze 
doos met geboortekaartje door aan de Vereni
ging Historisch Lexmond en Heien Boeicop 
met toestemming van de kinderen van Jenny 
TukkerMolenaar.
Over Eiltje is nog het volgende te vertellen. In 
de jaren 30 van de vorige eeuw was het niet 
eenvoudig om brood op de plank te krijgen. Jan 
Molenaar werkte buitenaf en Eiltje ging uit 
bakeren om zo het onderhoud bij elkaar te krij
gen.
Er was in die tijd geen opleiding om dit mooie 
en verantwoordelijke werk in praktijk te bren
gen. Waarschijnlijk leerden bakers dat van 
oudere bakers en de huisarts, die toen bij 
bevallingen hielp, zal zeker een oogje in het zeil 

Eiltje de baakster

gehouden hebben en aanwijzingen hebben ge
geven.
Volgens overlevering waren de voorlopers, dan 
wel collega's, van Eiltje: Jantje Boef en Aaltje 
van Santen in Lexmond en in Heien Boeicop 
Pietje Verrips en Ortje Zijderveld. Allen ge
noemd zoals zij toen in de volksmond bekend 
waren. De huisartsen die in de bakertijd van 
Eiltje praktiseerden, waren waarschijnlijk 
dokter Bon en dokter Siddré en zeker dokter 
Schucking Kool, dokter Vegter en dokter Van 
der Wind.
Persoonlijk heb ik Eiltje al ontmoet toen mijn 
moeder Pie van Eckden Besten in het kraam
bed lag van mijn zusje Engeltje, met de roep
naam Inge. Zij verzorgde moeder en kind en 
had ook de zorg voor het huishouden met nog 
vier andere kinderen. Daarbij waren de 
bloemen en planten bij Eiltje in goede handen.
Mijn moeder kreeg een schijf koek bij de koffie 
om obstipatie te verhelpen. "Geen goud zo 
goed", zei ze dan. Later was ik een beetje haar 
collega, nadat ik de opleiding als kraam
verzorgster had gevolgd.

Truus Spekvan Eck

E

Baakster Eiltje showt de tweeling Tonnij en Teo 
van Dam, geboren op 29 juli 1965.

Het huis aan de Dorpsstraat 88 in Lexmond, waar 
Eiltje Verhoef  en Jan Molenaar woonden.
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Na mijn huwelijk in 1966 deed ik soms nog hier 
en daar een 'kraam"
Eiltje was in de leeftijd van zeventig jaar en het 
uit bakeren was nog steeds een deel van haar 
leven. Zij woonde toen in het bovenhuis boven 
de winkel van Walter en Willy Ott op Dorps
straat 91.
Eiltje vond dat ze zo langzamerhand iemand 
achter de hand moest hebben voor het geval 
van ziekte of wanneer de kramen te snel op 
elkaar volgden.
Dan mocht ik op gezette tijden in de avond, als 
het al donker was, bij Eiltje op de koffie komen 

(de mensen hoeven dat niet te weten).
In haar keukentje hing een kalender van kar
ton en achterop schreef ze de uitgerekende da
ta van geboorten en de namen van de vrouwen 
die zich voor hulp hadden aangemeld. En zo 
heb ik wat `kramen' van Eiltje mogen over
nemen.
Een andere herinnering aan Eiltje was op het 
oude gemeentehuis in Lexmond, toen mijn 
schoonvader Aart Spek een lintje kreeg in het 
jaar 1975. Tot mijn verrassing was daar ook Eil
tje MolenaarVerhoef met haar familie. Het 
behaagde Hare Majesteit koningin Juliana om 

Eiltje temidden van de familie Van Bruggen na de geboorte 
van Drea op 16 maart 1970.

Moeder Van Dijk en Eiltje met Hetty, 
geboren op 22 augustus 1966.

Eiltje 'in gesprek' met de op 10 december 
1964 geboren Dina Molenaar.

Joke den Braven, geboren op 5 september 1964, wordt 
verschoond door Eiltje terwijl haar moeder toekijkt.
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ook Heiltje een lintje op te spelden door de 
toenmalige burgermeester Hokken. Hij deelde 
mee dat het gelukt was om de uitzonderlijk ho
ge verdienste van mevrouw E. Molenaar

Verhoef  gehonoreerd te zien met een konink
lijke onderscheiding, zijnde de eremedaille in 
zilver.
De burgemeester memoreerde dat zij gedu
rende een reeks van jaren een enorm groot 
aantal baby's in deze gemeente (en omtrek) 
mee heeft geholpen ter wereld te brengen. Op 
een wijze die door iedereen die haar 
meemaakte werd geroemd en waardoor zij 
een grote plaats in de levensgemeenschap van 
Lexmond heeft ingenomen. De leeftijd die zij 
mocht bereiken, ziet niemand van haar af en 
nog heden verleent zij in bepaalde gevallen 
kraamverzorgstersdiensten. 
Namens deze gemeenschap dankte de 
burgemeester haar hartelijk, ook voor het 
groot aantal jaren als schoonmaakster van het 
gemeentehuis.
Een blij verraste en tegelijk ontroerde Eiltje 
ontving uit handen van mevrouw Hokken een 
fraai boeket bloemen, aangeboden namens de 
gemeente Lexmond. Ook kreeg ze een bloe
menattentie en mooie woorden van mevrouw 
Van der Wind, uit naam van dokter Van der 
Wind, die spreekuur had. Haar kennis en vaar
digheid werden gewaardeerd. 
Andere tijden. Zonder opleiding gaandeweg 
kennis en vaardigheid opdoen was mogelijk 
voor mensen met een karakter, inzicht, ijver en 
trouw zoals Eiltje de baakster!

Het graf van Eiltje Verhoef (10 juli 1896 17 juli 
1978, dochter van Cornelis Jan Verhoef en  Bartje 
de Vaal) en van Jan Molenaar (721896
 27111953, zoon van Anthonie Molenaar en 
Jenneke van Santen) op de begraafplaats van 
Lexmond.

Lexmonds burgemeester G. Hokken speldt mevrouw Eiltje MolenaarVerhoef de zilveren ereme
daille in de Orde van OranjeNassau op. Ook krijgt ze een bos bloemen en een hartelijk applaus van 
de aanwezigen.
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n maart vorig jaar werd ik gebeld door 
Henk Mesker met de vraag of ik aanwezig 
wilde zijn bij het bezoek van een Ame

rikaan die Lexmond wilde bezoeken, omdat 
zijn voorouders daar vandaan kwamen. Die 
persoon bleek Earl DeGroot te zijn. Hij stamt af 
van de familie De Groot (let op de andere spel
ling) uit Lexmond, meer in het bijzonder van 
de Achthovense kade. 
Henk Mesker wist dat mijn moeder ook De 
Groot heette en dat ik al op zoek geweest was 
naar haar voorouders. Bovendien ben ik nog 
wel bekend op Achthoven, waar ik opgegroeid 
ben. Al met al, zo dacht Henk, was ik de aange
wezen persoon om deze DeGroot rond te leiden 
en zijn vragen te beantwoorden. En zo is het ge
gaan. Maar voor we over het bezoek verhalen 
eerst meer over wie deze persoon is, van wie hij 
afstamde en hoe zijn voorouders in Amerika 
terechtkwamen.

Wie is Earl DeGroot en waar komt hij vandaan?
Earl is een gepensioneerd management 
adviseur en woont in Wyoming (USA). Hij is 

een natuurliefhebber en gaat regelmatig met 
zijn camper op stap om dieren in het wild te fo
tograferen of om op jacht te gaan. 
Hij is geïnteresseerd geraakt in zijn afkomst en 
heeft zijn voorouders in Amerika uitgezocht. 
Daarbij ontdekte hij dat de oudste DeGroot en 
zijn vrouw uit Nederland kwamen. Om te we
ten te komen waar die voorouders woonden en 
waarom zij naar Amerika vertrokken heeft hij 
een onderzoeksbureau in Nederland inge
schakeld. Na het ontvangen van een rapport 
van dat bureau heeft hij besloten een bezoek te 
brengen aan de plaatsen, waar zijn voorouders 
hebben geleefd, namelijk in Goudriaan en Lex
mond. 
Earl heeft de emigranten Gerrit de Groot en 
zijn vrouw Marrigje Zwijnenburg nooit ge
kend.  Het waren zijn overgrootouders en zij 
waren bij zijn geboorte al overleden. Van Mar
rigje heeft hij wel een foto maar van Gerrit is 
geen afbeelding bekend. Hij had als rasechte 
Amerikaan geen idee hoe Holland eruit ziet, 
wat een polder is en ook een oude watermolen 
was nieuw voor hem.

Earl DeGroot zoekt zijn voorouders 
Teun Bikker

I
De SS England van de  National Line in 1863 op weg naar New York.
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Afkomst Gerrit en Marrigje 
Uit het onderzoeksrapport kwam naar voren 
dat Gerrit was geboren in Goudriaan in 1839 
als zoon van Willem de Groot en Aantje Ver
sluis. Vader Willem was opgegroeid in Lex
mond als zoon van  Aart de Groot, molenaar op 
de Achthovense molen, en zijn vrouw Jantje 
Brandwijk (zie ook Lek en Huibert Kroniek van 
augustus 2011). 
Zijn moeder Aantje Versluis was afkomstig uit 
Meerkerk. Willem en Aantje woonden op een 
huurboerderij in Goudriaan. De roots (wor
tels) van Earl lagen dus, in mannelijke lijn 
gezien, in Goudriaan en Lexmond. Bij zijn be
zoek hield hij ook die volgorde aan.

Emigratie 
In 1866 vertrokken Gerrit en Marrigje als echt
paar naar Amerika. Gerrit was 26 en Marrigje 
22 jaar oud. Ze behoorden tot verschillende 
kerkgenootschappen: Gerrit was Nederlands 
Hervormd en Marrigje Christelijk Gere
formeerd. Uit het vervolg zal blijken dat er een 

baby op komst was toen ze vertrokken. De 
oversteek naar Amerika vond plaats aan boord 
van het stoomschip England; met het schip 
werden rond de 1200 emigranten vervoerd. 
Volgens een van de opvarenden was het schip 
overvol met mensen en dat was vragen om 
problemen. Er brak een choleraepidemie uit, 
met als gevolg dat de passagiers bij bosjes 
stierven en een zeemansgraf kregen. 
In Amerika aangekomen moest het schip eerst 
in quarantaine bij Halifax, later mochten de 
passagiers van boord op het eiland MacNab bij 
New York. De zieken gingen naar een hospi
taalschip, de anderen moesten in tenten ver
blijven. Het vroor en het sneeuwde daar in die 
tijd, zodat men nog meer ellende moest 
meemaken. Uiteindelijk zijn er ca. 400 men
sen (een kwart dus) overleden aan de gevolgen 
van cholera. 
Gerrit en Marrigje hebben het overleefd en 
reisden per trein verder Amerika in richting Il
linois, waar een Nederlandse nederzetting be
stond. De rampspoed stapelde zich verder op 
toen Marrigje tijdens de treinreis moest beval
len, wellicht als gevolg van alle ontberingen 
tijdens de reis en de quarantaine op het ge
noemde eiland. Het kind overleefde de ge
boorte niet. 
Uiteindelijk kwamen Gerrit en Marrigje aan in 
Illinois. Daar hoopte Gerrit werk te vinden, 
maar dat bleek erg moeilijk te zijn, zodat de 
twee opnieuw op reis ging, nu naar Michigan. 

Earl DeGroot poseert met een geschoten ram 
met een enorm gewei.

Kaart van de Verenigde Staten met omcirkeld 
van rechts naar links New York, Michigan, Illi
nois en Wyoming.
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Daar lukte het beter en wisten ze een eigen 
boerderij te stichten. Ze kregen in Michigan 
nog negen kinderen, onder wie de grootvader 
van Earl. Marrigje is als gevolg van alle ellende 
een aantal jaren geestelijk van slag geweest, 
waardoor het gezin tijdelijk verspreid werd 
over familie en vrienden. Zo hebben Gerrit en 
Marrigje een zware tol betaald voor hun ver
trek uit Nederland. Maar de familie DeGroot 
heeft uiteindelijk een goed bestaan in de States 
weten op te bouwen en de donkere tijden 
achter zich gelaten.
De vraag waarom Gerrit en Marrigje naar 
Amerika zijn gegaan is niet eenduidig te beant
woorden. Het zou uit economische overwegin
gen kunnen zijn met het doel daar een eigen 

boerderij te kunnen beginnen. Veel emi
granten gingen in groepen naar Amerika om 
daar hun geloof in vrijheid te kunnen belijden; 
er zijn geen aanwijzingen dat dit voor Gerrit en 
Marrigje gold. Het eerder genoemde on
derzoeksbureau noemt als meest waarschijn
lijke reden dat er sprake was van een ge
dwongen huwelijk. Seks voor het huwelijk zou 
in Goudriaan tot schande en schaamte hebben 
geleid. Er zijn geen bronnen gevonden die 
hierover uitsluitsel geven.

Het bezoek aan de Boezemkade, waar de 
Achthovense watermolen stond
We ontmoetten elkaar op de afgesproken plek, 
het parkeerterrein op de Boezemkade tegen
over de familie Van Pommeren. Earl werd ver
gezeld door zijn vrouw en dochter; het was wel 
een De Groottype: klein van stuk en met een 
rustige uitstraling. 
De begroeting was hartelijk, het was een 
bijzondere gewaarwording voor hem dat hij nu 
oog in oog stond met een ver familielid. Ie
mand uit een ander werelddeel, waarvan hij tot 
voor kort niet wist dat er zo iemand bestond. 
Daarna zijn we naar de plek gewandeld waar 
eens de achtkante molen stond, ooit ver
eeuwigd door de schilder De Hoon. In mijn tijd 
stond daar nog het dieselgemaal, gebouwd op 
de fundamenten van de oude molen; nu is er 
helemaal niets meer van over. 
Om Earl een idee te geven hoe het er in de tijd 

Teun Bikker en Earl 
DeGroot op de plek 
van de watermolen.

Familie DeGroot bij het Schuttersbord in de kerk 
van Lexmond.
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van onze voorouders uitzag had ik een foto van 
het schilderij meegenomen. Het ontroerde 
hem zichtbaar: zo’n typisch moment van histo
rische beleving waarin je je even verenigd voelt 
met je voorouders in hun tijd (voor zover dat 
mogelijk is).  
Ik heb geprobeerd uit te leggen wat een polder 
is en wat de functie van de watermolen was: het 
overvloedige hemelwater uit de polder naar de 
hoger gelegen Zederik malen. Het was allemaal 
vrij nieuw voor hem en het drong nog niet al
lemaal tot hem door. Teveel indrukken en in
formatie tegelijk waarschijnlijk.
Het strakke tijdschema verplichtte hem naar 
het volgende doel te vertrekken: de kerk in 
Lexmond. Op zijn verzoek gingen we met hem 
mee. Onderweg hebben we nog de oude 
boerderij van mijn opa Teunis de Groot be
zocht; daar kreeg hij een indruk hoe zo’n 
boerderij er in de achttiende en negentiende 
eeuw er van binnen uitzag met een voorhuis, 
een achterhuis met aan weerszijden plaats 
voor twee rijen koeien en een of meer paarden. 
Daar heeft hij ook geleerd wat een bedstee was, 
een begrip dat hij niet kende.

Het bezoek aan de kerk in Lexmond
In Lexmond wachtte een ontvangstcomité de 
familie DeGroot op. Doel was de doop en 
trouwregisters te zien en te fotograferen van 

zijn familie. Henk Mesker had alles al voor hem 
klaar gelegd en vertelde hem wat e.e.a. be
tekende. Opnieuw was Earl ontroerd zelf het 
bewijs te kunnen zien dat zijn familie hier had 
gewoond en geleefd. 
Graag had hij ook nog een of meer graven 
willen bezoeken maar die zijn er niet meer. Na 
gezamenlijk een kopje thee gedronken te 
hebben was het tijd om afscheid te nemen. Earl 
en zijn gezin bedankten ons uitbundig, hij zou 
deze middag nooit meer vergeten, het had zijn 
leven verrijkt. Zij gingen naar Amsterdam om 
de volgende dag naar Afrika te vertrekken voor 
een fotosafari.  Mijn vrouw en ik reden terug 
naar Culemborg, de gastheren en vrouw uit de 
kerk keerden terug naar hun woning in het 
dorp. Allen in het besef dat dit een eenmalige 
en unieke gebeurtenis was en dat we Earl De
Groot een grote dienst hadden bewezen. 

Nawoord Earl DeGroot:
I want to thank Teun Bikker for meeting with 
my family while we were in the Netherlands. 
I’d also like to thank the officials at the Dutch 
Reformed churches in Goudriaan and Lex
mond. They gave us a warm welcome. The 
tour would not have been possible without the 
help of John Boeren from Antecedentia. The 
tour and reception were beyond our 
expectations!

Earl DeGroot en 
Henk Mesker, be
heerder van het 
kerkarchief, 
speuren samen 
naar de namen 
van de voor
ouders.
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Wie weet meer over deze locatie?
ARCHEOLOGIE Graag wil ik informeren of een van uw 
leden mogelijk informatie heeft, op basis van eigen 
bevindingen, over de nabije omgeving van de locatie 
Achthoven 20 te Lexmond. Dat in verband met 
archeologisch bureauonderzoek dat ik uitvoer. De 
locatie is aangegeven op het kaartje. Graag hoor ik 
van u. 
Hugo Bouter
Fysisch geograaf, Amersfoort

Lezerspubliek
Vragen en reacties van lezers. Stuur uw bijdrage naar info@vhlhb.nl

Tilly Determan en Walter Ott
STAMBOOM  Mijn naam is Nena en 
op dit moment ben ik bezig met 
het uitzoeken van mijn 
stamboom. Ik loop een beetje 
vast bij de tante en oom van mijn 
moeder: Tilly Determan en 
Walter Ott. Het is ons niet bekend 
waar en wanneer zij overleden 
zijn en eigenlijk weten we vrij 
weinig over hen. Mijn opa was de broer van Tilly: Carolus Determan. Op jullie 
website heb ik een en ander gevonden over haar man Walter, maar ik vroeg me af 
iemand mij nog meer over hem kan vertellen. Of natuurlijk over mijn oudtante. Ik 
weet dat Walter geadopteerd is toen hij kind was en opgenomen is door de familie 
Burggraaf maar verder dan dit kom ik helaas niet. De laatste keer dat mijn moeder 
Walter heeft gezien is in 2012. Sindsdien ontbreekt voor ons ieder spoor.
Met vriendelijke groet,
Nena Soors‐Determan

Plattegrond
DECORATIE
Ik ben op zoek 
naar een oude 
dorpsplattegrond 
van Lexmond. Ik 
wil deze afbeel‐
ding ophangen 
ter decoratie in 
mijn overkapping 
in mijn tuin. Wie 
kan mij daaraan 
helpen?
Alvast bedankt.

Met vriendelijke 
groet,
René Buijserd

Pieter Koeman
SCHOOLMEESTER In de kerkeraadshandelingen 
van Lienden staat o.a. het volgende:
(Acta Sijnedrii gehouden den 9 April 1738. Ante 
Meridiem)
De stemmen der geregtigdens opgenoomen 
zijnde door Dominus H. Wilbrenninck en door 
Dominus Vosman en Dominus praeses 
Schoesetter naeukeurig opgeteekent zijnde, is 
bevonden dat genoegsaem met algemeene 
stemmen ten genoegen van de aanweesende 
Leede tot schoolmeester en voorzanger in dese 
gemeinte beroepen is, Pieter Koeman, Onder‐
meester in de schoole te Lexmond.
Is er in één van de (kerk)archieven van Lex‐
mond (lidmatenregister bijvoorbeeld) iets 
over de genoemde Pieter Koeman te vinden? 
Of waar zijn de archiefstukken in te zien?
Het zou fijn zijn als er mensen mee zouden kun‐
nen denken. De verdere levensloop van Pieter 
is mij bekend, maar voor 1737/1738 kom ik niet 
verder terug (behalve dat hij uit Warmenhui‐
zen afkomstig zou zijn).
Rob van Zetten 
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Wagenmakers in Lexmond
HISTORIE Evert Ipenburg uit Oss onderzoekt de geschiedenis van het wagenmakersgeslacht Ipenburg, 
waarvan hij zelf deel uitmaakt. Hij mist gegevens uit Lexmond en heeft de hulp van de vereniging gevraagd. 
Bekend bij hem is dat Johannes Ipenburg (1762‐1827), geboren in Rhenen, zich als wagenmaker in Schal‐
kwijk vestigde. Hij trouwde in 1790 met Cornelia Floor. Van hun jongens was Johannes (1791‐1859) de oud‐
ste. Ook die Johannes werd wagenmaker en vestigde zich in 
Lexmond. Broer Cornelis werd wagenmaker in Lopik  en 
broer Evert ging aan de slag als wagenmaker in Rhenen.
Johannes huwde in 1835 met Merrigje Borst. Hun zoon  Jo‐
hannes Ipenburg (1821‐1895) werkte ook als wagenmaker 
in Lexmond.  Deze  Johannes huwde in 1856 met  Neeltje van 
Noord(t?) (1831‐1871). In 1871 verkocht hij grond aan de 
Hervormde  Kerk die al lang op zoek was naar een nieuwe be‐
graafplaats. Zijn zoon Bernardus werd boer/fruitteler in Lex‐
mond. Op 26 juni 1885 plaatste Johannes een advertentie  in 
Het Nieuws van de Dag. Hij was toen 64 jaar oud en had geen 

opvolger.
Johannes overleed in 1895 en E vert vraagt zich af wat er daarna is gebeurd: 
Heeft zijn zoon Bernardus Ipenburg het bedrijf nog voortgezet? Was dat 
misschien de plek waar de wagenmaker Bikker later zat?

Antwoord Walter van Zijderveld: Mij is onbekend dat Joh. Ipenburg een 
wagenmakerij heeft bezeten. Zijn zoon Bernardus is in elk geval landbou‐
wer en handelaar in landbouwproducten geweest. Over J. Ipenburg heb 
ik  bijgevoegde advertentie gevonden. Daaruit volgt dat A. Stindt de 
wagenmakerij heeft overgenomen. 

Hartelijk dank voor deze informatie uit Lexmond. Het wagenmakersge‐
slacht Ipenburg heeft een periode overbrugd van 1682 tot 2011. On‐
dergetekende is van de tak Leusden. Ook mijn vader was wagenmaker.
Evert Ipenburg, Oss

In 1885 vraag Ipenburg een knecht ,die ook 
genegen is zijn zaak te willen huren of kopen.

Postlooper in Lexmond
BURGGRAAFF In het Postnummer (Lek en Huibert Kroniek, augustus 
2020) schrijft Walter van Zijderveld op blz. 24 over M. Burggraaff, de eers‐
te (?)  postbesteller in 1881. Het vraagteken slaat waarschijnlijk op het 
woordje 'eerste', want dat M.Burggraaff postbode was, lijdt geen twijfel. 
Marinus Burggraaff komt tussen 1878 en 1896 tien maal voor in akten 
van de Lexmondse burgerlijke stand en steeds wordt dat beroep ver‐
meld: postbode, postlooper etc. Bijzonder is dat hij zijn hele leven de 
Posterijen trouw blijft,  net als ook zijn schoonzoon en zijn oudste zoon. 
Het beroep wordt trots vermeld in de overlijdensadvertentie van Mari‐
nus Burggraaff, ondertekend door Pieter Burggraaff! 
Het toeval wil, dat ik enige jaren in Leiderdorp woonde, vlak bij een 
kleinzoon van Marinus. Voor hem stelde ik ooit een familieoverzicht samen, dat ik als bijlage bij deze mail 
meestuur. 
Jasper de Kogel
Reactie: Dank voor uw reactie. Het familieoverzicht van Burggraaff staat op onze website VHLHB.nl



Lek en Huibert Kroniek28

Ingezonden brieven
SUGGESTIE Wellicht al eerder geopperd en 
mogelijk afgewezen, maar toch even, is het een 
idee om in ons blad een rubriek ingezonden 
stukken op te nemen? Dan kunnen er nog toevoe‐
gingen gedaan worden op een artikel of toelichtin‐
gen worden gegeven.
Ik kom hierop n.a.v. het artikel van Walter over oud 
‐en nieuwvieringen in Lexmond, meer speciaal de 
strafzaak tegen wat pubers, onder wie ikzelf, 
wegens het verslepen van een kar van Harmen de 
Groot. De daders zijn keurig alléén met initialen 
vermeld, maar de meesten zullen nog wel herken‐
baar zijn en hun toekomst heeft niet geleden onder 
de vermaningen van de kantonrechter. 

Henk Manschot PCzn
PS: Complimenten overigens voor de nieuwsbrie‐
ven en ons blad!
Reactie: Veel plezier met ' Lezerspubliek'

Ruth Boogaard
FOUTE DATA Ik las op de website van VHLHB het  
artikel over Ruth Boogaard, maar volgens mij 
kloppen een paar dingen niet. Volgens zijn geboor‐
teakte is Ruth geboren op 12 mei 1916 en niet in 
1915.
Zijn overlijdensakte meldt dat hij is overleden op 
28 jan 1947 en niet  in 1946. Zijn ouders zijn volgens 
beide akten Bartus Boogaard en Grietje van den 
Heuvel. In de overlijdensakte staat de naam van 
zijn vrouw vermeld, Dingena Alting.
Ik kan geen andere Ruth Boogaard vinden die in 
Lexmond geboren is in 1915 of 1916 of overleden 
is in 1946 of 1947.

Met vriendelijke groet 
Cindy Bons

Reactie: Dank voor uw verbeteringen. We hebben 
het artikel op de website aangepast.

Burggraaf (1)
BOEKJE Al zoekende naar verhalen over mijn voor‐
ouders Burggraaf, stuitte ik op de website van 
VHLHB op het stukje uit het boek van H. Burggraaf 
(Geschiedenis van Lakerveld, De Burggraafën). 
Wat ontzettend leuk om te lezen! Ook ik ben een 
verre nazaat van de Lakerveldse Burggraven en zou 
ontzettend graag het boekje willen hebben. Of le‐
nen als mogelijk. 
Wie kan mij op weg helpen?

Met vriendelijke groet
Joke Burggraaf

Burggraaf (2)
MEULENAAR Leuke verhalen! Ik kwam bij toeval 
terecht op de site van VHLHB via het RAR. Mijn 
voorouders komen ook uit Lakerveld. Thonis Tho‐
nissen van Lakervelt en Meijnsje Corndr van den 
Burggraaf zijn mijn voorouders. Een van hun kinde‐
ren werd later Meulenaar genoemd. Ik vermoed 
dat hij in Lakerveld molenaar was maar dat heb ik 
nog nergens kunnen vinden. 
Wie weet waar ik dit zou kunnen vinden?

Huib de Visser

Ansichtkaart
DORPSSTRAAT  Bijgaande ansicht trof ik aan in de 
nalatenschap van mijn schoonouders Das‐Tigche‐
laar.,De kaart werd mogelijk verzonden op 18 april 
1911 naar de grootvader van mijn man, Heert Tig‐
chelaar (1882 – 1957. 
De ansichtkaart met het opschrift  ‘Lexmont. 
Gezicht in het dorp’ is verstuurd door Arie Kooy‐
man. De foto, gesigneerd met ‘G. de Kroon Gorcum 
11’ toont enkele jongens die stoer poseren in de 
Dorpsstraat. Links op de achtergrond is de dorps‐
pomp te zien.

Met vriendelijke groet,
Hanneke Das‐Horsmeier, Vught
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Meester Hei en Boeicop in opspraak
SCHOOLKRANT Tussen mijn spullen kwam ik twee schoolkranten tegen van 
de Openbare Lagere School in Hei‐ en Boeicop. Nummer 1 heb ik destijds 
gemist of niet bewaard. (Ik was toen een jongetje van 10 jaar). Nummer 4 is, 
denk ik, nooit verschenen. 
De schoolkrant 'Van 9 tot 3' was een charmeoffensief van meester 
C. van Oeffelen, die in het dorp nogal bekritiseerd werd. Hij was niet kerkelijk 
genoeg vond men. Zelf beweerde hij, dat hij zondags altijd ging zingen in 
Utrecht. Er onstonden echter veel geruchten, o.a. omdat hij gesignaleerd was 
in de stad met een onbekende dame. 
In het tweede nummer van de Schoolkrant wordt daarnaar verwezen. Uit‐
eindelijk bleek de meester inderdaad vreemd te gaan en is hij gescheiden en 
vertrokken naar Noord‐Holland.
In dat tweede nummer aandacht voor het bezoek van de commissaris van de 
koningin, mr. J. Klaasesz aan de Openbare Lagere School (met de Bijbel) 
We hadden toen nog maximaal 40 leerlingen, ik herken alleen mezelf, met het 

brilletje. In mijn klasje zaten verder Dirk Jan Brouwer, 
Alie Versluijs (van de politieagent), Teus Verkerk  
Mzn, Beppie Verheij, Alie Brouwer, Beppie van 
Zanten, Albert Liefhebber, Aartje Verkerk, Teunie 
Spronk, Jan van Dijk, maar ik herken de gezichten 
niet. Achter Van Oeffelen staat volgens mij de on‐
derwijzeres uit die tijd (Mej. Elsbach?)

Hartelijke groeten,
Jasper de Kogel, Oegstgeest

Deze foto uit het 
Nieuw Utrechts 
Dagblad van 14 
september 1960 
stond voorop het 
tweede nummer 
van de school
krant 'Van 9 tot 3'.
De commissaris 
van de Koningin 
in de provincie 
ZuidHolland, 
mr.J. Klaasesz 
bracht een werk
bezoek aan Hei 
en Boeicop. Zijn 
vrouw schudt 
schoolhoofd van 
Oeffelen de hand.

OOLLSS  HHeeii--  eenn  BBooeeiiccoopp



Lek en Huibert Kroniek30

Algemeen

Bericht van 341956
Vondst beenderen
Bij de ontgronding van de Culemborgse 
uiterwaarden langs de Lek, zijn twee beende
ren gevonden, waarvan men aannam, dat zij 
afkomstig waren van dieren uit een vroeger 
tijdperk. De geologische dienst van de Rijks 
Universiteit te Utrecht stelde vast, dat de 
beenderen afkomstig zijn van een mam
mouth, die naar schatting ongeveer 20.000 
jaar geleden heeft geleefd.
 

Bericht van 3061956
Aardappelmoeheid
Auto's die uit WestEuropa naar Amerika 
verscheept worden, moeten vóór het trans
port ontsmet worden. Deze gloednieuwe 
Amerikaanse maatregel is getroffen om 
overbrenging van het virus van aardappel
moeheid, een bepaalde ziekte onder de aard
appelen, tegen te gaan.
De auto's dienen te worden ontsmet in een 
garagebedrijf dat vlak aan de haven is ge
legen. Na de reiniging mogen de auto's niet 
meer de grond raken, doch moeten meteen 
aan boord van het schip worden getakeld. De 
kosten voor deze ontsmetting zijn 25 gulden.

Hei en Boeicop

Bericht van 2351955
Benoeming
De heer W. Versluijs, thans hoofd van de o. l. 
school te Hei en Boeicop is in gelijke 

J.L.E. Bassa  de Jong

Uit de krant van
65 jaar geleden

betrekking benoemd aan de o. l. school te 
Twello.

Bericht van 1471956
Gevaarlijk parkeren
Drie beroepschauffeurs wa
ren geverbaliseerd in Strijen 
bij een aanrijding. Chauffeur 

A.H. uit Hei en Boeicop, die 
niet was verschenen, had op 

onbegrijpelijk gevaarlijke ma
nier zijn auto op de hoek van een weg 

geparkeerd. Door onvoorzichtigheid waren de 
andere twee auto's met elkaar in botsing ge
komen, de een omdat hij ver naar links uit 
moest halen bij het passeren van de geparkeer
de vrachtwagen, de ander omdat hij geen erg 
had in een op de linker weghelft rijdende auto. 
A.H. kreeg bij verstek f 30, of zes dagen, de 
beide andere verdachten P.A.E.O. uit Dord
recht en B.M.V. uit Strijen f 17,50 of vier dagen.

Lexmond

Bericht van 451956
Kon. onderscheiding
Ter gelegenheid van haar verjaardag heeft 
Hare Majesteit de Koningin wethouder Jac. 
de Jong benoemd tot ridder in de orde van 
OranjeNassau. Zaterdagmorgen werd de 
onderscheiding in klein gezelschap uit
gereikt door burgemeester G.B. Pellikaan. In 
zijn toespraak wees de burgemeester op de 
vele diensten, die de heer De Jong als raads
lid en als wethouder aan de gemeenschap 
heeft bewezen.

Bericht van 751956
Gemeenteraad
In de raadsvergadering begon de voorz. 
burgemeester Pellikaan, de daartoe speciaal 
uitgenodigde jonge kiezers, waarvan er 19 
aanwezig waren, na de opening toe te 

Vanwege de coronacrisis zijn archieven 
beperkt open. Voor het achterhalen 
van krantenberichten van  begin 1956 
heeft de redactie gebruik gemaakt van 
digitale bronnen.
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spreken en hen te wijzen op de verantwoor
ding, die het kiezerzijn meebrengt. Dikwijls 
praat men mee als er kritiek gespuid wordt 
t.a.v. de raad en regering zonder zich te reali
seren, wat de taak en de verantwoording b.v. 
van raadsleden inhoudt (...) Spr. hoopte, dat 
de thans aanwezigen meermalen een raads
vergadering zullen bezoeken en dat ze bij de 
uitoefening van hun kiezersschap zich van 
deze taak zullen kwijten in trouw, en wel
overwogen en bewust zullen stemmen. 
(...) B. en W. stellen voor bij de uitbreiding 
van het gebied Lakerveld waar andere van 
bedrijfsgebouwen, desgewenst dubbele 
woningen, mogen worden gebouwd, om de 
grens van C. Scherpenzeel uit te breiden tot 
Gez. de With. Op deze wijze zouden de gebr. 
Manschot daar 3 huizen kunnen bouwen.
Na een uiteenzetting te hebben gehoord over 
het verschil van gewone en uitgebreide kom 
van de voorz. werd het voorstel aangenomen.
Aan de orde kwam een voorstel tot het ver
strekken van grond in erfpacht en een bouw
voorschot aan de woningbouwvereni
ging ,,De Goede Woning'' te Lexmond. 
Voorz. lichtte toe dat B. en W. op de duur, hoe 
eer hoe liever, de Nes willen volbouwen. Zo 
nodig in twee gedeelten. Er kan beter 
vroegtijdig een besluit betreffende uitgifte 
van de grond en bouwvoorschot aan de 
woningbouwveren. worden genomen. Als 
het loopt zoals B. en W. wensen zullen er ook 
enkele woningen (kleinere) voor oudere 
echtparen worden gebouwd.
(...) De heer Den Hartogh vroeg naar de res
tauratie van 't v.m. sigarenfabriekje. Voorz. 
heeft de heer De Vaal opdracht voor een 
tekening gegeven, die er i.v.m. zijn drukke 
werk nog niet aan toe kwam.

Bericht van 1651956
Polderverkiezing
Uitslag stemming Polder Lakerveld. Uitge
bracht op 11 mei 218 stemmen. Herkozen 
werd de schout T.N. van Dieren, de heem
raad J. Bassa Gz., de gecommitteerde inge
land A. van Lomwel en C. Bassa Pz.; gekozen 
werd in de vacature H. Verhoef te Meerkerk 
die niet herkiesbaar was: Abr. de Hoop.

  HANG HET AAN DE HISTORISCHE KAPSTOK      
(Uit De Vijfheerenlanden, 1956)

De twee Viaanse stropers
Dat de Lexmondse jager Nicolaas Maus niet 
bang uitgevallen was en over grote lichaams
kracht beschikte, bewees hij op Dinsdagavond 
28 September 1706. 
Daar Maus goed Engels kende, was hij ver
moedelijk de enige te Lexmond, die met de 
Schotse dragonders kon spreken, die daar en 
ook in de omliggende plaatsen verscheidene 
jaren zijn ingekwartierd geweest, hetgeen in de 
doopboeken merkbaar is. 
Twee Schotten, Joris Maclan en Robbert Wat
son, dienende onder Lt.Col. Preston, wandel
den bovengenoemde avond laat van Vianen 
naar Lexmond. Gekomen ter hoogte van het 
„Blauwe Hek" (een naam die vergeten is) 
moest Joris even terzijde om iets te doen. 
Robbert was ongeveer een twintig passen 
doorgelopen toen hij de deur van de Bosher
berg open zag gaan. In het gele in de duisternis 
dringende licht zag hij twee personen naar bui
ten treden elk met een jachtgeweer op de 
schouder en vergezeld door een viertal jacht
honden. De dieren holden vooruit en begon
nen heftig in de duisternis tegen de dragonder 
te blaffen, die daardoor natuurlijk kwaad werd. 
De onbekende personen riepen de dieren terug 
en kregen onverwacht elk de punt van een 
dragondersdegen op de borst gezet. ,,Geef hier 
die geweren'', sprak Watson in het 
Engels. ,,Jullie zijn stropers; je gaat mee naar 
Lexmond.'' Hij nam hen de geweren af en 
samen dreven ze de onthutste „stropers’’ voor 
zich uit door Helsdingen. ,,Maar luister eerst 
eens even,'' probeerde één der aangehoudenen 
in het Engels te brabbelen. ,,Wij zijn geen stro
pers, wij zijn Viaanse heren en gerechtigd tot 
de jacht. Met welk recht houden jullie ons 
aan?'' 
,,Als militairen zijn wij daartoe gerechtigd,'' 
antwoordden de Schotten. ,,Wij begrijpen 
niet, wat jullie met geweren en honden anders 
in het veld moeten doen dan stropen. Wij ken
nen maar één jager en dat is Claus Maus te 
Lexmond. Als hij jullie kent en je bent geen 
stroper, mogen jullie gaan en zullen we een 
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glaasje van vriendschap drinken, anders 
brengen we jullie gevankelijk naar Gorcum.'' 
Zwijgend werd de tocht voortgezet en om een 
uur of half elf werd er flink in de stigt op des 
jagers deur gebonsd. Verwonderd deed Maus 
open. 
Met een vaartje werden er twee mannen door 
twee degenpunten naar binnen geduwd, waar
op Maus kwiek in de houding sprong, niet voor 
de Schotten, maar voor de ‘’stropers’’. De dra
gonders vroegen of de jager deze per
sonen kende. ,,Nou en of, goo
chemerds, die heer is mijn meester, 
houtvester van de jacht en raad in de 
Kamer van Justitie Mr. Hendrik van 
Dortmont, die andere heer is zijn 
vriend Hendrik van Rijssel, een zoon 
van de Viaanse schepen Willem van 
Rijssel, die buiten de Landpoort een 
vingerhoedmolen heeft. 
Het maakte niet veel indruk op Joris 
en Robbert. Maus nam de geweren 
over en legde die op een ledikant, waarna hij 
het hele gezelschap uitnodigde plaats te nemen 
om wat te drinken. Voor alle zekerheid stuurde 
hij zijn dienstbode Mary van der Meijde het 
dorp in om Maximiliaan de Hoop, de 
nachtwaker, (bijgenaamd Max de Klepper) te 
zeggen, dat hij komen moest. Onderwijl vulde 
de huisvrouw. Lijntje Schup, de glazen. 
Inmiddels had Mr. Dortmont de jager verzocht 
de soldaten gemoedelijk toe te spreken en on
der het drinken begint Robbert zowaar te ver
tellen, dat hij drie jaar geleden in de slag bij 
Doornweerd (Dornworth???) gewond was ge
worden aan het hoofd en de arm, waardoor hij 
ziek te Gorcum was gekomen. Toen het winter 
werd, vond hij zijn kwartier te Lexmond tot de 
volgende campagne en keerde aan het einde 
daarvan terug naar Lexmond om er weer de 
wintermaanden door te brengen. In het voor
jaar van 1706 was hij naar Engeland gezonden 
om paarden te halen en toen hij daarmee te 
Lexmond aankwam, heeft hij bij de „oost
stael’’ (hoefstal) een klap van een paard tegen 
zijn nog verlamde arm gekregen, zodat hij 16 
weken ziek had gelegen bij de mensen, waar hij 
altijd ingekwartierd was geweest; dat was bij 
de smid en zijn moeder midden op het dorp. 

Zes weken daarna was hij weer voor het eerst 
gezond naar buiten gekomen en had die weken 
in alle rust in Lexmond doorgebracht. 
Er werd geklopt. Max de Klapper diende zich 
aan. Hij kreeg een plaatsje tussen de soldaten 
toegewezen en toen hij de mensen zo rustig bij
een zag zitten, begreep hij eigenlijk niet goed, 
waarvoor men hem geroepen had. Dat zou hij 
echter spoedig gewaarworden. Nu de ge
moederen gekalmeerd waren, wilden de Vi

aanse heren opstappen en pakten hun 
geweren op om weg te gaan. 
Onverwacht sprong Joris Maclan met 
getrokken degen op Mr. van Dort
mont af om hem aan te vallen, maar 
bliksemsnel dook Maus onder de de
gen door, greep het wapen vast, rukte 
het los en brak het in tweeën. Weg met 
de rommel. 
Inmiddels viel Robbert de heer Van 
Rijssel aan, die zich met de kolf van 
zijn geweer verdedigde, zodat de 

Schot vrij ernstig aan het hoofd gewond werd. 
Maus ontwapende ook hem en zond Max de 
Klepper om de chirurgijn Edzardus Auricanus, 
die naast ''De Drie Snoeken" woonde, teneinde 
de gewonden te komen verbinden. Mr. van 
Dortmont ging vlug de schout van Lexmond 
Boudewijn van der Pijll (Nicolaas van der Pijll 
was schout van Lakerveld) en liet hem de sol
daten arresteren en detineren.
De volgende dag werden de militairen te Via
nen in het stadhuis gedetineerd. Robbert werd 
op de bovenste verdieping op een kamertje, 
waarin hij  ziek geworden door zijn verwon
ding  verpleegd werd, op 2 October 1706 door 
Mr. Gattenburg verhoord. De subst.dross
aard Dortmont (vader van de bovengenoem
de) kon niet bij het verhoor aanwezig zijn, om
dat hij zo hoog niet kon klimmen. Hoewel de 
smid van Lexmond en zijn moeder kwamen ge
tuigen, dat het brave, 
oppassende jongens 
waren, werden ze toch 
veroordeeld om aan 
den lijve gestraft te 
worden.
 
 P. Horden †
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Nieuw lid
We heten weer een nieuw lid van harte welkom: Margriet van Duuren uit Lexmond. De vereniging 
telt op dit moment 385 leden.

Open Dag op 9 oktober
Met kleine stapjes worden in de komende maanden de coronabeperkingen opgeheven. Mogelijk 
bereiken we in de zomer het punt dat alles een beetje 'normaal' is en we weer kunnen gaan en staan 
waar we willen. Het bestuur van de VHLHB kijkt reikhalzend uit naar het moment dat we weer 
mensen kunnen ontvangen en activiteiten kunnen houden, zoals onze vertrouwde lezingen en ex
cursies. Tijd om onze agenda te pakken!
We beginnen het nieuwe seizoen met een Open Dag in ons verenigingsgebouw op zaterdag 9 ok
tober. Het programma is nog een verrassing, maar er is voor groot en klein iets te beleven. Bo
vendien kunt u dan direct het verbouwde en nieuw ingerichte Historium bekijken en krijgt u uit
leg over de verduurzaming van het gebouw. Kortom, we maken er een informatieve en feestelijke 
dag van, met voor iedereen een drankje met wat lekkers erbij.

Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 oktober
Een tweede datum om alvast te noteren is woensdag 20 oktober. Die dag houden we onze uitge
stelde algemene ledenvergadering.  Op de agenda staan onder meer de notulen van vorig jaar, het 
verslag van de secretaris en het financieel verslag over 2020 en de begroting voor 2021. Het 
jaarverslag en de financiële verantwoording stonden in de Lek en Huibert Kroniek van februari 
van dit jaar.
Belangrijk is zeker ook het punt bestuursverkiezing. Aftredend zijn Jan Schaafsma, Ronnie Hen
driks en Peter Kleppe. Peter heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn en  Jan heeft een voorbe
houd gemaakt. We zijn dus naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het bestuur zal in de 
komende tijd enkele personen benaderen. Het zou fantastisch zijn als zich nu al kandidaten 
melden, die  willen helpen onze vereniging bloeiend te houden en willen bijdragen aan het behoud 
van ons lokale erfgoed. Heeft u daarover vragen, leg dan even contact met een van onze bestuurs
leden. Een overzicht staat op pagina 2.

Lezing op woensdag 20 oktober
Wat: Lezing over het werk van het waterschap

en dan met name in de Vijfheerenlanden.
Wanneer: Woensdag 20 oktober om 20.30 uur 

(na de algemene ledenvergadering).
Wie: Oudheemraad Arie Bassa
Waar: Het Historium aan de Kortenhoevenseweg 28 in Lexmond.
Melkveehouder Arie Bassa uit Hei en Boeicop stopte een jaar geleden als heemraad bij Water
schap Rivierenland. Hij was sinds 2003 hoofdingeland (algemeen bestuur) bij het Hoogheem
raadschap van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. In 2009, vier jaar na de fusie, werd hij 
heemraad. Zijn bestuurswerk strekte zich in 40 jaar tijd uit over onder anderen de landinrichting 
en kavelruil in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, de agrarische bedrijfsverzorging en het lo
kale CDA.

De Nieuwsbrief verschijnt in de maanden dat de kroniek niet verschijnt ook digitaal. Een deel van de 
berichten wordt herhaald in de Kroniek ten behoeve van leden die geen email ontvangen.
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Zijn toelichting op de lezing: ,,Het Waterschap, wie heeft er niet mee te maken? Veilig achter de ri
vierdijken en in de polder niet te veel en te weinig water, een voorwaarde voor bewoning van ons 
gebied. Sinds 2006 wordt ons gebied beheerd door Waterschap Rivierenland en die had maar liefs 
474 rechtsvoorgangers. Voor de Vijfheerenlanden begon dit al in 1284 met de bezegeling van het 
Carter in de kerk van Everdingen.
In de presentatie komt de tussenliggende tijd aan de orde met gebruiken en hoe de polderbestu
ren samen werkte of soms niet. Ook het belang van De Zouwe, Diefdijk, De Linge en De Huibert.
Het landschap is mede door de waterschappen bepaald en vandaag nog herkenbaar als leestekens 
in het landschap.''

Verduurzaming van Historium
De verduurzaming van ons verenigingsgebouw Histo
rium komt nu echt goed op gang. Het gebouw is in
middels geheel gasvrij en binnenkort zwaaien we de 
gasmeter uit.  Het Historium wordt nu verwarmd met 
behulp van elektrische warmtepompen. De oude cvke
tel is vervangen door een installatie die voor 'lage
temperatuurverwarming' zorgt. De oude radiatoren 
zijn gehandhaafd. Aan de wand in de grote zaal hangen 
twee kleinere warmtepompen die naar wens voor extra 
warmte zorgen, maar ook koele lucht kunnen leveren op 
warme dagen.
Top Roof Care is druk bezig met het isoleren van het dak 
en aansluitend worden twintig zonnepanelen gelegd. 
Als het werk is geklaard, draait het Historium vrijwel 
energieneutraal en daar zijn we erg blij mee.
De vereniging maakt van de gelegenheid gebruik om te
gelijkertijd de sterk verouderde keuken aan te pakken 
en in de zomer willen we beginnen met de aanpak van de 
achterste ruimte van het Historium.

Herdenking Rampjaar met nieuwe boeken
De herdenking van het Rampjaar 1672 leidt nu al tot een groot 
aantal activiteiten. Onder meer worden er enkele boeken uitge
geven, zoals het Oude Hollandse Waterlinie Boek. De waterli
nie werd in het rampjaar in allerijl ingericht tussen de Zuiderzee 
en de Merwede om de Franse troepen onder Lodewijk XIV tegen 

t e houden. In het boek wordt in circa 250 
verhalen een beeld geschetst van de bijna anderhalve eeuw waarin de Oude 
Hollandse Waterlinie dienst deed als grensverdediging van Holland. Van 
de chaotische ontstaansgeschiedenis, de militaire tegenslagen en succes
sen tijdens de oorlog met Frankrijk tot de latere modernisering die 
Naarden, Schoonhoven en Gorinchem hun nog altijd herkenbare vorm 
gaf. Informatie op WBooks.com 
Ook nieuw is het stripboek Het Waterwapen dat het rampjaar in beeld 
brengt met scenes uit het leven van huurcommandant Wirtz, die in dienst 
van het Staatse leger tegen de Fransen vecht. Hij komt onder meer  in con
tact met Johan de Witt en Prins Willem III. Daar tussen door speelt een 
verhaal over de familie Van Reede, die moet vluchten uit het prachtige kas
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teel in Amerongen. De moeder vlucht naar Amsterdam, de vader vertrekt als diplomaat en de zoon 
vecht tegen de Fransen. Het verhaal is goed gedocumenteerd door historicus Sander Enderink en 
Ad Maas, en prachtig – vooral ook met veel humor – getekend door Fred de Heij. Informatie op 
oudehollandsewaterlinie.nl

24 mei 'Dag van het Kasteel'
Op Tweede Pinksterdag, 24 mei 2021, is de 'Dag van het Kasteel'. Op die dag staan alle kastelen en 
buitenplaatsen in de spotlights! Het thema is dit jaar: de rol van water op kastelen en buitenplaat
sen. Het programma omvat onder meer waterwandelingen, archeotrails en vooral heel veel verha
len. Dag van het Kasteel is een initiatief van de Nederlandse Kastelenstichting. Meer informatie 
vindt u op www.dagvanhetkasteel.nl
In 2022 staat de Dag van het Kasteel in het teken van de herdenking van het rampjaar 1672. 
Volgend jaar is het 350 jaar geleden dat het rampjaar plaatsvond. Frankrijk, Engeland en de bis
schoppen van Münster en Keulen vielen in 1672 de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
binnen. Volgens een Nederlands gezegde was 'het volk redeloos, de regering radeloos en het land 
reddeloos'.

Nog meer geboortekaartjes
De oproep om geboorte, trouw jubileum en rouwkaarten in te leveren heeft weer succes gehad!
Wij ontvingen van Truus Spek van Eck 381 geboortekaartjes. Deze verzameling heeft zij ooit ge
kregen van Jenny Tukker – Molenaar. Jenny was de dochter van de Lexmondse baakster Eiltje Mo
lenaarVerhoef. Eiltje heeft deze geboortekaartjes in haar tijd als baakster verzameld. Het zijn ge
boortekaartjes uit de jaren 40, 50, 60 en 70. Gelukkig is deze mooie verzameling bewaard gebleven. 
De verzameling, die wordt beheerd door ons erelid Stef de Ridder, telt nu 1200 geboortekaartjes. 
Als het Historium weer open is, moet u eens op uw gemak de verzameling geboorte, trouw, jubi
leum en rouwkaarten bekijken. Het is zeker de moeite waard.

Hanneke DasHorsmeier, Vught
 Ansichtkaart Lexmond uit begin 20ste
 eeuw: 'Lexmont. Gezicht in het dorp' 

Richard Visser, Lexmond
 Twee dozen met het 

Groene Kruisarchief.
 Doos met glaswerk,

gevonden in de uiter
waarden van de Lek.

 Emmer met scherven.
 Grote aardenwerk pot. 
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Jan Bruning, Vianen
 Boek 'Verhalen van

veteranen uit Vijfhee
renlanden' van de oud
veteranen Jan Bruning 
en Jan Pieter Lokker.

Jasper de Kogel, Oegstgeest
 Twee schoolkranten van de OLS Hei en

 Boeicop uit 1961.

Truus Spek  van Eck, Lexmond
 Doos met 381 geboortekaartjes, 

gekregen van Jenny Tukker  Molenaar.
 Jenny was de dochter van Lexmondse

baakster Eiltje Molenaar  Verhoef. 

Ontvangen van diverse personen

Een deel van het 
gevonden glaswerk.
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